
 

ZONDAGSBRIEF 
13 april 2025 

6de zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag 
Liturgische kleuren: rood en paars 

Verbinding en zending ds. Stefan Dijkhuizen van het 
Noordwestziekenhuis 

 
De Blije Mare – Immanuelkerk 

Voorgangers: ds. Cor Baljeu en 
                         ds. Stefan Dijkhuizen 
 
Ouderling: Marga Jelles 
Diaken: Letty van der Graaf 
Lector: Lise Verhage 

Kindernevendienst: Sterre en Jody 
Techniek: Geert Bruijnes en Berto
 Salfischberger 
Koster: Martha Visser  
Gastheer: Henk de Graaf 
Begeleiding: BartJan Moser 

INTOCHT 
Lied 555: 1 en 2 ‘Dans en zing: hosanna voor de koning…’ 
Palmpasenstokken  

WELKOM EN MEDEDELINGEN 
Psalm 118: 1 ‘Laat ieder ’s heren goedheid prijzen…’ 
Bemoediging Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Groet  Voorganger:  De Heer zij met u! 

Gemeente:  Ook met U zij de Heer!  
Toelichting op de bloemschikking__________ 
Lucas 19, 29 -37 
Refrein Lied 555 als vers 38 
Lucas 19, 39 en 40  
Twee dominees? 

VERBINDING, ZENDING EN ZEGEN 
Lied 362: 2 ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild…’ 
Gebed 
Lied 547: 1 en 4 ‘Met de boom des levens…’ 

PASSIE 
Van Rood naar Paars 
Kinderen gaan naar het Rekerheem 
Jesaja 50, 4 – 7 
Lied 562: 1 en 2 ‘Ik wil mij gaan vertroosten…’ 
Lucas 22, 1 – 13 
Lied 568a ‘Ubi Caritas…’ 

VERKONDIGING 
Iona 40 ‘Wil je opstaan en mij volgen…’ 

Broodaren en wijndruiven 
genadetekenen bij het kruis 
juichende palmtakken. hosanna! 



 

Gebeden 
Na de woorden ‘bidden wij zingend’ Lied 833 ‘Neem mij aan, zoals ik ben…’ 
Collecte 
Slotlied 556: 1, 3 en 4 
Zending en zegen 
Lied 556:5 ‘Dit is uw opgang naar Jeruzalem…’ 

MEDEDELINGEN 
Collecten: Bij voorkeur online via de kerkapp ‘Samen Verder’.  
 

1ste collecte: Mercy Ships 
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste 
landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier 
aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen 
meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en 
ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in 
vervulling. 
 

2de collecte: Pastoraat en eredienst 
U kunt ook geven aan het onderhoud van ons gebouw en de Zending (ook in app) 
 

Zondag 13 april: de hele kindernevendienst staat in het teken van het wegbrengen van de 
Palmpasenstokken. We brengen de stokken bij gemeenteleden die in het Rekerheem wonen. De 
kinderen komen niet terug in de dienst. 
 

Iedere zondag in de veertigdagentijd heeft een eigen naam. De zesde zondag heet Dominica in 
Palmis ofwel Palmzondag. Oh, wat blijken wij mensen op deze zondag toch vreemde wezens, 
want vandaag juichen wij, zwaaiend met Palmtakken, ‘Hosanna!’(Joh. 12, 13) maar begint ook de 
weg naar: ‘kruisig hem’(Marc. 15,13).  Ds Cor Baljeu 
 

Gebedsproeverij  
De woensdagen tussen Pasen en Pinksteren kunnen we overbruggen door een gebedsproeverij. 
Op iedere woensdag komt een gebedsvorm aan de orde zoals bv een avondgebed, een innerlijk 
gebed of een Jezusgebed. Opgave via vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl Ds. Cor Baljeu 
 

Aktie voor Stichting Christian Refugee Relief (CCR)  
Vandaag en 20 april (1ste Paasdag) is er een inzamelingsactie voor herenkleding en shampoo, zeep, 
tandpasta en tandenborstels. Ook luiers (maat 4,5 of 6), maandverband of incontinentie materiaal 
is meer dan welkom. Op 1e paasdag wordt er in de hal koek, cake en taart verkocht voor bij de 
koffie. Vindt u het leuk om te bakken meldt u zich dan aan bij helenevriend@gmail.com   
(06 1344 3601) of Monique Gerssen (mpmgerssen@gmail.com (06 444 84 850).  
 

Begin paasmorgen met elkaar  
Vandaag kun je je nog opgeven voor het feestelijke paasontbijt in de Blije Mare! Komt u, 
kom jij ook? We beginnen om 08.30 uur. Opgeven via de lijsten of bij WiekeWijntje 
Kingma, 072-5615631, gevo.noord@pg-alkmaar.nl. Van harte welkom. 
 

Bedankje 
Mevrouw Venema wil iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen en al de kaarten die 
ze steeds mocht ontvangen. Het doet haar erg goed.  
Ze groet iedereen hartelijk vanuit haar nieuwe woonplek in Oudorp.  
 
 

 
  

Berichten zondagsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur; e-mail: zondagsbrief@deblijemare.nl 
Berichten voor de beamer uiterlijk donderdag 18.00 uur; e-mail: beamteam@deblijemare.nl 


